
Maand van de Schepping 

 
 

Een scala aan activiteiten 

over duurzaamheid en 

zorg voor de hele schepping 
 

1 september – 5 oktober 2025 
 
 

Paus Franciscus – de groene paus – heeft in 2015 de maand september tot en met 

het feest van Sint-Franciscus op 4 oktober uitgeroepen als ‘maand van de schep-

ping’. In deze maand wordt dan uitdrukkelijk stilgestaan bij onze verantwoorde-

lijkheid voor  de schepping als ‘ons gemeenschappelijk huis’. Thema’s als vrede en 

gerechtigheid horen daar ook bij.  
 

 

 



donderdag 4 september 2025 

Het Leven van Sint-Franciscus 
speelfilm uit 1961   

Speelfilm over de heilige met een groot respect voor God en de hele schepping. 

Dit is de eerste film in een serie maandelijkse films met als titel: Heilige Helden. 

➢ Van 19:30 uur tot 21:30 uur; kosten € 5,00; graag aanmelden 
 

woensdag 10 september 

Bijbelgesprek over de schepping 
door pater Henk Erinkveld   

Wat zeggen de bijbelse scheppingsverhalen over de relatie mens-natuur? Kun-

nen ze ons helpen om met nieuwe ogen naar de schepping te kijken? 

➢ Van 19:30 uur tot 21:00 uur; kosten € 3,00; graag aanmelden 
 

donderdag 18 september 

Bomen over klimaat, biodiversiteit en anders leven 
Een workshop over keuzes voor een groene toekomst 

Sabine Müller uit Landgraaf schildert bomen: wortels, een stam, takken en bla-

deren die van alles zeggen over hoe wij omgaan met ons milieu.  De bomen to-

nen ook de verbanden die er zijn én de keuzes die gemaakt kunnen worden op 

weg naar een groenere toekomst. 

➢ Van 19:30 uur tot 21:00 uur; vrije gave; graag aanmelden 

➢ De boom-schilderijen zijn de hele maand te zien in Scala. 

 

zondag 21 september 

Vierseizoenenwandeling 
natuur op de grens van seizoenen   

Ieder seizoen heeft zijn eigenheid en charme. Op 21 september kijken we naar de 

laatste sporen van de zomer en de eerste van de herfst. Samen met een IVN-vrij-

williger wandelen we ca. 5 km met uitleg en een bezinningsmoment. 

➢ Van 13:30 uur tot 16:30 uur; kosten € 3,00; graag aanmelden 

 

zondag 21 september 

Zingen voor Vrede, in de vredesweek 
We verlangen allen naar vrede, maar die vrede lijkt de laatste jaren verder weg 

dan ooit. We kunnen meeleven met alle oorlogsslachtoffers, doden, gewonden 

en ontheemden. We kunnen voor hen bidden. Maar verder?  



Bijvoorbeeld zingen: liederen van hoop en verlangen. Religieuze liederen maar 

ook wereldse vredesliederen en protestsongs tegen oorlogen. Dat helpt wellicht 

om te blijven geloven in een toekomst met minder oorlog en geweld. 

➢ Van 16:00 uur tot 17:00 uur; vrije gave; aanmelden is fijn maar niet verplicht. 
 

zaterdag 27 september 

Lezing 'Ecospiritualiteit' 
door mw. dr. Hans Alma   

Oplossingen voor de ecologische crisis worden vaak gezocht in technologie. Maar 

Hans Alma, hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan 

de VU, stelt dat deze crisis vooral gaat over hoe wij in de wereld staan. Het is in 

wezen een zingevingscrisis. Ze pleit voor een aardse spiritualiteit, waarin we 

weer verbonden raken met de natuur en onze plek op deze planeet. Hans Alma 

beschrijft dit alles in haar boek 'Ecospiritualiteit' en vertelt erover in deze lezing.  

➢ Van 15:00 uur tot 17:00 uur; kosten € 5,00; graag aanmelden 
 

zondag 28 september 

Iona-viering 
Elke laatste zondagmiddag van de maand is in Wittem een Taizé-viering. Maar in 

september wordt deze vervangen door een Iona-viering. Iona is ook een oecume-

nisch klooster, maar dan op het Schotse eiland Iona. In de spiritualiteit van  Iona 

speelt aandacht voor natuur en schepping een belangrijke rol. Daarom in de 

Maand van de Schepping, een viering met Iona-teksten en -liederen. 

➢ Van 17:00 uur tot 17:30 uur; vrije gave; aanmelden niet nodig 

➢ Ook de gewone zondagse eucharistievieringen op 28 september – om 9.00, 

11.00 en 18.00 uur – hebben ‘de Schepping’ als thema. 
 

dinsdag 30 september 

Sint-Franciscus volgens de 'fioretti' 
een impuls voor nu - lezing door René Haustermans    

Enkele dagen vóór de feestdag van Franciscus van Assisi is er in Wittem een le-

zing over deze heilige, aan de hand van de fioretti, verhalen die over hem en zijn 

gezellen zijn opgetekend. Deze vaak wonderlijke verhalen kunnen ons in de te-

genwoordige tijd wellicht helpen om anders te kijken en vooral anders te hande-

len als het gaat om duurzaamheid, natuurbesef en gemeenschap omwille van de 

heelheid van de schepping.   

➢ Van 19:30 uur tot 21:30 uur; vrije gave; graag aanmelden 
 



zaterdag 4 oktober 

Economie, gemeenschapsvorming en Paus Leo XIV  
Gerarduslezing door Paul van Geest   

Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis, gespecialiseerd in de spiritualiteit 

van kerkvader Augustinus. Ook houdt hij zich bezig met de relatie tussen theolo-

gie en economie, vroeger en nu. Hij is ‘Vaticaankenner’. Paul van Geest zal in de 

lezing ingaan op de rol van de RK kerk in de wereld van vandaag en het appèl dat 

zij doet op de samenleving om barmhartigheid en gerechtigheid na te streven. 

Ook de kerkgeschiedenis komt aan de orde. 

➢ Van 14:00 uur tot 16:00 uur; € 10,00; graag aanmelden 
 

zondag 5 oktober 

Zegening van huisdieren 
op de dag na Werelddierendag 

Op de dag na de feestdag van de H. Franciscus van Assisi (die een diep respect 

voor dieren had) kunt u uw huisdier laten zegenen op het kerkplein voor Klooster 

Wittem. Dus kom met uw/je hond, poes of cavia naar Wittem! 

➢ Van 14:00 uur tot 15:00 uur; aanmelden niet nodig 
 

zondag 5 oktober 

Vluchten hoeft niet meer 
Gesprek met een vluchteling 

Aan het einde van de zondagmiddag is vluchteling Homan Tahmasebi uit Iran te 

gast in Scala, samen met vrouw en twee zoontjes. Pater Erinkveld gaat met hem 

in gesprek. Over de reden waarom hij vluchtte uit Iran, over de reis van het gezin 

naar Nederland en hun verblijf hier tot nu toe, in verschillende AZC’s. U kunt mee 

komen luisteren, om het verhaal van een vluchteling uit de eerste hand te horen. 

➢ Van 16:00 uur tot 17:30 uur; graag aanmelden; vrije gave 
 

 

Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem 

 

Aanmelden kan bij de receptie van het klooster,  

 043 450 1741 of via de website: 

www.kloosterwittem.nl/Maandvande-

Schepping 

 

Klooster Wittem is lid van het netwerk Groene Kerken. 

http://www.kloosterwittem.nl/Agenda
http://www.kloosterwittem.nl/Agenda

